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Summary: Catholicism has declared Mary the sinless queen of heaven. This is not Biblical doctrine, but instead 

reflects pagan goddess worship. 

 

Zoals we al hebben gezien, komen katholieke gebruiken voort uit oude heidense gebruiken en 

overtuigingen. Heidense priesters waren celibatair, kaal geschoren en kregen autoriteit om offers te 

brengen voor de levenden en de doden. Dezelfde macht wordt gegeven aan Rooms Katholieke priesters. 

Heidense celibataire priesters zijn opgedragen aan de moedergodin en katholieke priesters aan Maria de 

mediatrix. 

De verheffing van Maria  

In 1854 verklaarde het Pausdom Maria zondeloos en in 1951 verklaarden ze dat ze naar de hemel was 

opgestegen, waar ze werd gekroond als de 'koningin van de hemel'. Dit werd de hemelvaart van Maria 

genoemd. Sindsdien is het complete systeem van Babylonische aanbidding, waarbij Maria de rol van 

mediatrix op zich neemt, dus binnen het katholicisme gevestigd.  

In oude religies werd de godin aanbeden als de levensgever en verzorger 

en als zodanig was deze religie vol seksuele ondertoon. Fallische symbolen, 

evenals symbolen van vrouwelijkheid en goddelijke 

geslachtsgemeenschap, kwamen veel voor in oude tempels, net als in 

moderne tempels, met name in India. Deze symbolen komen even vaak 

voor in Rooms Katholieke kathedralen. 

De borsten van de godin vormden een prominent onderdeel van de godin 

cultus, waarin godinnen vaak afgebeeld werden met veel borsten om de 

wereld mee te voeden. Ook de zonnegod werd voedend aan de borst van 

de godin voorgesteld. 

Het katholicisme heeft dezelfde mythologie. Neem bijvoorbeeld de 

Magharet Sitti Mariam, of 'Melkgrot' zoals het algemeen bekend is, waar 

volgens de Katholieke traditie, Maria melk uit haar borst morste terwijl ze Jezus voedde. Deze melk 

spoot, zoals beweerd wordt, op de muren van de grot en vormde witte aftekeningen. Vandaag is deze 

grot een heiligdom, en wordt die vereerd als een bedevaartsoord voor genezing en vruchtbaarheid.  

“De zondaar die zich rechtstreeks tot Christus waagt, kan komen met angst en vrees voor zijn toorn; 

maar laat hem alleen gebruik maken van de bemiddeling van de Maagd bij haar Zoon en zij hoeft Hem 

alleen de borsten waaraan Hij gezoogd heeft te tonen, en Zijn toorn bedaart onmiddellijk.” 

Paus Johannes Paulus II geloofde dat Maria voor de gelovigen pleit die haar tijdens de mis eren: 

Terwijl ze luisteren naar het woord dat in de zondagse samenkomst wordt verkondigd, een gelovige blik 

op de Maagd Maria ... Van zondag tot zondag treden de pelgrims in de voetsporen van Maria en haar 

voorbede van moederszijde geeft speciale kracht en ijver aan het gebed dat zich verheft van de kerk 

naar de Allerheiligste Drie-eenheid. 
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